Wie is Jezus Christus?

(voor jou)
(Studie bij de prediking in EDRNoord en EDR3
6 december 2009 n.a.v. Hebr.1-2:1)

J.C. Bette

Dat Jezus Christus als Gods eniggeboren
Zoon gezonden is, opdat ik niet verloren ga
maar het eeuwige leven kan ontvangen
(Joh.3:14-21), betekent voor mij:

Dat Jezus Christus het beeld van de
onzichtbare God is (Col.1:15-19), betekent

voor mij:

Dat Jezus Christus zich vernederd heeft en
gehoorzaam werd tot in de dood, opdat ook
ik zou belijden ‘Jezus is Heer (Fil.2:6-11),
betekent voor mij:

Dat Jezus Christus gisteren, vandaag en tot
in eeuwigheid dezelfde blijft (Hebr. 13:1-
10), betekent voor mij:

Dat Jezus de Doper met de Heilige Geest is
(Matt.3:11, Joh.14:15-31;Joh.15; Hand.2;
Ef.1-6), en mij zo inzet in zijn evangelie-
dienst betekent voor mij:



Dat Jezus Christus de enige weg naar het
huis van de hemelse Vader is (Joh.14-18;
Openb.1 en 21), betekent voor mij:

Dat Jezus na berouw en gelovig bidden om
vergeving de zonden vergeeft en zieken op
gelovig gebed wil gezond maken (Matt.9:1-
8; Hnd.26:12-19; Jac.5), betekent voor mij:

Dat Jezus élle dingen, en dan ook mijn
leven, draagt door het woord van zijn
kracht (Hebr.1:2-6; Openb.5, 19), betekent
voor mij:

Dat God de Vader Jezus Christus de Zoon
liefheeft en alle macht aan Hem heeft
overgedragen (Joh.3:1-36; Mat.28:18;
Op.19), betekent voor mij:

Dat Jezus Christus door de Bijbel en zijn
Geest invloed in mijn leven kan hebben en
zo de bron van mijn innerlijk leven zal zijn
waardoor ‘ik minder’ en ‘Hij groter’ wordt
(Joh.3,10,15,17; 1Cor.13), betekent voor
mij:

Dat ‘Jezus Christus volgen’ mijn leven

meer en meer tot eer van mijn Schepper en
in het plan van mijn hemelse Vader doet
zijn (Fil.1:9-11), betekent voor mij:

Dat Jezus Christus door zijn Geest mij van
binnenuit reinigt en van dag tot dag
vernieuwt (Marc.7:18-23; Joh.15; Rom.8;
1Cor.12-14; Gal.5:22), betekent voor mij:



